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O.N.T.AS.T.B.AAR.

Door het verlies

van de betekenis nul.

Hou sprongen te dagdromen.
Weven kettingen

in de ruimte.

Het hart stoptijd.

Na het tellen

van de val.

Op een blad ... Wind Rider.
Huid herinneren ... Water.
Toen ik

ziek was!.

Vanuit

elk oogpunt.

Het moment is eindeloos ... Actief.
Overal waar je loopt voorbij.
Tegen de ochtend

waar ze slapen.

Transparant...

zon.

De gasten van het
verlangen genummerd.
Vinden van een vaculim.
In liefdevolle pure liefde!.

Intangible

Por el cero que perdi6 el significado.

El amor salta al suefio despierto.
Las cadenas tejiendo al espacio.
El corazén deteniendo al tiempo.

Después de contar los otofios.
En una hoja... Jinete del viento.
La piel recuerda... El agua.
ijCuando estaba enfermal!.
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Desde cualquier punto de vista.
El instante se eterniza... Activo.
Por donde el pasado camina.

Por donde las mafianas duermen.

Al sol transparente.

Al huésped del deseo numerado.
Al encontrar el vacio.

jAl amar el amor puro!.
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